‘ protestantse gemeente te

Halstere no N ieuw~vosse meer

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren

Liturgie voor de eredienst op

zondag 28 december 2025 om

Voorganger: Pastor. Bieneke de Waal
Ouderling: mw. Plonie van Ooijen
Diaken: mw. Dieneke van Weesep
Organist: dhr. Edu de Goffau
Koster: mw. Esther Botterweck
Videoteam: dhr. Dhr. Jan Kleinjan
Gastvrouw mw. Margreet van Aarden

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen



Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars

Aanvangslied: Lied 505 (gemeente gaat staan)

1 In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,

kom in onze nacht,

hoor de aarde klagen —
Heer, de wereld wacht.

2 In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,

kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

3 In de nacht gekomen,
onmiskenbaar kind,

kom, doorwaai de bomen,

zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,

laat uw morgen dagen,
kom — de wereld wacht.

Groet en bemoediging

Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

(beurtspraak)

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer

Onze hulp is de NAAM van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen



Drempelgebed
(De gemeente gaat zitten)

Zingen Psalm 93 :1,23en4

1 De Heer is koning, Hij regeert altijd,

omgord met macht, bekleed met majesteit.

Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

2 Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.

Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,

het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3 Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.

Tot sieraad is uw hoge heiligheid

en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Kyriégebed met gezongen Kyrié
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Glorialied 482:1en3 (staande)

1 Eris uit’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan —
wie wonen in het diepste donker,

zij zullen in het zonlicht staan.

Glorie aan God, de overwinning

is ongekend, de vreugde groot;

de aarde jubelt — hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

3 Godlof, een kind is ons geboren,

een held zal onze koning zijn,

die raadsman, God-met-ons zal heten —
die zoon zal ons tot vader zijn!

Vorst die met vrede ons wil kronen

van nu af tot in eeuwigheid,

de Eeuwige zal hem doen tronen

op recht en op gerechtigheid.

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

1¢ Schriftlezing Jeremia 29:1-14

De brief van Jeremia

Een brief voor de Judeeérs in Babel

1-2 Koning Nebukadnessar had veel mensen uit Jeruzalem als gevangenen
meegenomen naar Babel. Dat waren: koning Jechonja met zijn moeder en zijn
dienaren, de leiders van Juda en Jeruzalem en iedereen die werkte als
timmerman of smid, en ook nog andere mensen.

De profeet Jeremia schreef hun een brief. De brief was bestemd voor de
leiders, de priesters, de profeten en alle andere Judeeérs.

3 De brief werd meegenomen door Elasa, de zoon van Safan, en door Gemarja,
de zoon van Chilkia. Zij waren boodschappers van koning Sedekia. Ze gingen
namens hem naar koning Nebukadnessar van Babylonié.

Het begin van de brief
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In de brief stond het volgende:

4 ‘Luister, Judeeérs in Babel. Dit zegt de machtige Heer, de God van Israél: ‘lk
heb jullie als gevangenen naar Babel laten brengen.

5 Ik wil dat jullie daar huizen bouwen om in te wonen. En dat jullie daar het
land gaan bewerken, zodat jullie van de opbrengst kunnen leven.

6 lk wil dat jullie trouwen en kinderen krijgen. En zorg ervoor dat ook je
kinderen trouwen, zodat ook zij weer kinderen krijgen. Laat jullie groep niet
kleiner worden, maar juist groter.

7 Bid tot de Heer voor Babel, de stad waar jullie naartoe gebracht zijn. Doe er
je best voor dat het goed gaat met die stad. Want als het goed gaat met Babel,
dan gaat het ook goed met jullie!’

Waarschuwing voor de Judeeérs in Babel

8 De machtige Heer, de God van Israél, zegt: ‘Laat je niet bedriegen door jullie
profeten en waarzeggers. Luister niet naar de dromen waarover ze jullie
vertellen.

9 Want ze doen alsof ze namens mij spreken, maar dat is een leugen. Ik heb
hen niet gestuurd!’

De macht van Babylonié duurt zeventig jaar

10 De Heer zegt: ‘De macht van Babylonié zal zeventig jaar duren. Als die tijd
om is, kom ik naar jullie toe. Dan laat ik gebeuren wat ik beloofd heb: dan
breng ik jullie terug naar Jeruzalem.

11 Ditis mijn besluit, dit is mijn plan met jullie: Het zal goed met jullie aflopen,
niet slecht. Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe
hoop geven.

12 In die tijd zullen jullie weer tot mij bidden, en zal ik naar jullie luisteren.

13 Jullie zullen mij zoeken. En als je mij zoekt met heel je hart, zul je mij
vinden.

14 Ja, jullie zullen mij weer vinden. En ik zal ervoor zorgen dat het weer goed
met jullie gaat. |k haal jullie allemaal terug, uit alle landen en alle plaatsen waar
ik jullie heen gejaagd heb. Dan zullen jullie terugkomen in Jeruzalem.’

Zingen Lied 454 : 1,24 en5

1 De mensen die gaan in het duister,
die wonen in 't land van de dood,

zij zullen een licht zien stralen;

het hemelse morgenrood.



2 Zij zullen weer zingen van vreugde,
de angst en de nood zijn voorbij,

geen vijand marcheert door de straten,
de kinderen spelen weer vrij.

4 Want er is een prins geboren,
met prachtige namen gekroond.
En hij is de vorst van de vrede,
de God die bij mensen woont.

5 Hij brengt het leven op aarde
terecht in zijn koninkrijk.

De mensen die gaan in het duister,
die worden de koning te rijk.

2¢ Schriftlezing 1 Joh. 4 : 7-16

De liefde komt van God
God is liefde

7 Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben. Want de liefde komt van God.
ledereen die liefheeft, is een kind van God en kent God.

8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

9 God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige Zoon naar de wereld
te sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven.

10 De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem liefhadden.
Omdat God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn
Zoon worden onze zonden vergeven.

11 Vrienden, omdat God zo veel van ons houdt, moeten ook wij van elkaar
houden.

12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God
in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Wie liefheeft, hoort bij God

13 Wij horen voor altijd bij God, en God blijft voor altijd in ons. Dat weten we
doordat hij de heilige Geest aan ons gegeven heeft.

14 De Vader heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te
redden. Dat hebben we gezien, en daar willen we over vertellen.



15 ledereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, hoort voor altijd bij God.
En God blijft voor altijd in hem.

16 We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven.
Gods liefde is in ons. God is liefde. ledereen die in liefde leeft, hoort voor altijd
bij God. En God blijft voor altijd in hem.

Zingen Lied 487 :1,2en3

1 Eer zij God in onze dage
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.

Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,

geef in onze levensdagen

peis en vreé, kyrieleis.

Gloria in excelsis Deo.

Overdenking van het Woord “Een hoopvolle toekomst”

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied “Toekomst vol van hoop”, wordt solo gezongen door Cor de Waal.

Refrein allen

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuw morgen
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Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen

Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen

U die alles overziet

Refrein allen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht
Refrein allen

U bent God de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht
Refrein allen

Refrein allen

Refrein allen

GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader.

Inzameling van de gaven

1¢ collecte voor Pastoraat
2¢ collecte voor Diaconie
3¢ collecte voor Onderhoud kerken



Tijdens de collecte wordt Ubi Caritas gezongen lied 568a

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 913 :1,2en4 (staande)

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in uw hemel kom!

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Zegen (gezongen AMEN)
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Zingen “Ere zij God”

Ere zij God

Ere zij God

In de hoge, in de hoge, in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge

Ere zij God in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God

Ere zij God

In de hoge, in de hoge, in de hoge

Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

MEDEDELINGEN
Koffiedrinken
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven
drinken en elkaar te ontmoeten.

Oudejaarsavond:

Op 31 december om 19:00 uur is er de jaarlijks terugkerende oudejaarsdienst
in de kerk aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Marina
van de Zwaag.

Samen kijken wij terug naar het afgelopen jaar, en vooruit naar wat komen
gaat.

Nieuwjaar 2026:

Op 1 januari 2026 bent u uitgenodigd in de Martinuskerk te Halsteren om vanaf
10:30 uur elkaar een goed en gelukkig nieuwjaar te wensen voor 2026 onder
het genot van een koffie en thee. Om 11:00 uur is er een kort ochtendgebed
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wat verzorgd wordt door Mw. Lia Rozendaal, Mw. Elza van de Riet en de heer
Piet Ram.

Na het ochtendgebed proosten wij op het nieuwe jaar 2026.
U bent welkom!

Volg ons op: facebook (@pghnv) en Instragram (@pknhnv) of www.pghnv.nl/
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com
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